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Kapel "Zur Hilligen Seele"

Kerk

Uwe Meiners, Tourist Information Paderborn

Romantischer kann eine Kapelle kaum sein!

De kapel "Zur Hilligen Seele" was ooit de bestemming van vele bedevaarders. Al
rond het jaar 1000 verving een stenen bouwwerk de eerste houten kapel, die nog
altijd het hoogkoor vormt. Rond 1406 smeekte de kluizenaar Conrad, die in een
stulp naast de kapel woonde, de Paderborner prinsbisschop om een uitbouw, die
in de tijd van de dertigjarige oorlog gebouwd werd.
Volgens een legende zag de heilige Meinolf op de plek van de kapel een
met stralenkrans omringde, heilige ziel uit de hemel naar beneden dwalen.
Volgens een andere vertelling zou een schaapsherder hier in een doornstruik een
buitengewoon weelderig kruis hebben gevonden. Een vermeend miraculeus kruis
uit de middeleeuwen werd hier daadwerkelijk eeuwenlang vereerd. Het kruis werd
in 1972 gestolen en is nog altijd spoorloos. Het huidige crucifix is een duplicaat.

Openingstijden
Weekdag Tijd van de dag

Maandag naar Zondag 09:00 - 18:00

De kapel is normaalgesproken overdag geopend.
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