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Marktkirche - voormalige jezuïetenkerk St. Franz Xaver

Kerk

Karl Heinz Schäfer, Tourist Information Paderborn

In der Kirche befindet sich einer der schönsten Barockaltäre Deuschlands.

De voormalige jezuïetenkerk St. Franz Xaver is een stichting van de prinsbisschop

Ferdinands von Fürstenberg (1661-1683) voor de jezuïeten van Paderborn. De
domproost Dietrich von Fürstenberg, de latere prinsbisschop (1585-1618), haalde
de stichting in 1580 naar Paderborn en droeg het over aan het minorietenklooster
in de straat "am Kamp”. Hier begon men in 1596 met de oprichting van een nieuwe
vestiging, die zich, verrijkt met de vleugels voor het gymnasium en de universiteit,
ontwikkelde tot een uitgebreid complex.
De tussen 1949 en1958 opnieuw opgebouwde kerk werd tussen 1980 en 1988
in meerdere etappen aan de buitenkant gerestaureerd. In 1995/96 volgde
de renovatie aan de binnenkant. De voltooiing van de wederopbouw van
de voormalige jezuïetenkerk voltrok zich echter pas in 2003, na de volledige
reconstructie van het barokke hoogaltaar; deze werd in de Tweede Wereldoorlog
verwoest en vanaf 1989 gereconstrueerd.

Openingstijden
Weekdag Tijd van de dag

Maandag naar Zondag 10:00 - 18:00

Dagelijks geopend behalve tijdens kerkdiensten.
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