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Iburgse ruïne

burcht/slot

F. Grawe, Kulturland Kreis Höxter, c/o GfW im Kreis Höxter mbH

Beveiligd door een hellingbaan/beukensysteem, was er al in de 8e en 9e eeuw
een 4 ha groot vluchthuis op de Iburg.

De bouw van de Sint-Pieterskerk, waarvan de funderingen nog steeds te zien
zijn, zou door Karel de Grote zijn geïnitieerd - het wordt beschouwd als een van
de oudste kerkelijke funderingen in het bisdom Paderborn. Onder de hoede van
het Heerse klooster leefden kluizenaars op de Iburg in de 10e/11e eeuw. Het
bestaan van een benedictijnenklooster, dat daar al sinds 1138 gevestigd was,
duurde slechts kort: al in 1142 gaven de zusters het klooster op en vestigden zich in
Gehrden. Het kasteelcomplex, dat vanaf 1189 door de bisschoppen van Paderborn
werd gebouwd, werd in 1444 vernietigd en daarna niet meer vernieuwd. De ruïnes,
inclusief de donjon, zijn bewaard gebleven; vandaag de dag is het het symbool van
de Iburg.
Interessante plaatsen: De Kaiser-Karls-Tower, gebouwd in 1904, biedt een
uitstekend uitzicht op Bad Driburg en het Eggegebergte.

(Bron: Annette Fischer, kloosterregio Kulturland district Höxter)

Tip: Van noord naar zuid kruist de Eggeweg - onderdeel van de Hermannshöhen -
het Eggegebergte en leidt altijd over de bergkam. Over een lengte van 70 km zijn
er veel natuurlijke bezienswaardigheden en een aantal getuigen van het verleden
te ontdekken - bijvoorbeeld de ruïnes van de Iburg.
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PriceInfo
Gratis inkom

Prijsinformatie:
Gratis inkom

Openingstijden
Ganzjährig zugänglich

Scan QR-code en sla deze pagina offline op,
deel hem met vrienden en meer.
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