Weg der Stille - (van Schwalenberg naar Marienmunster) -
oecumenische pelgrimstocht van Schwalenberg naar Corvey -

Themawandelroute

regionale wandelroute

Kulturland Kreis Hoxter, Katja Krajewski
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Wandelen en luisteren - je eigen bronnen vinden

Het ca. 40 km lange "Stiltepad" verbindt vier buitengewone plaatsen in een
vakantieregio die al lang naam heeft gemaakt als wandel- en kloostergebied.
Wandel- en bedevaartfasen van 10 tot 15 kilometer elk, gemarkeerd met
het "Weg-der-Stille-logo", leiden door het natuurpark Teutoburger Wald /
Eggegebirge.Prachtige uitzichten, dichte bossen, kaarsrechte bospaden,
maar ook bijna vergeten kerkpaden uit de late middeleeuwen nodigen uit om
weg te gaan van het snelle levensritme van onze tijd en opnieuw te komen
tot wat voor u belangrijk is. U beslist over het thema, want deze weg kan
de zintuigen op vele manieren openen voor nieuwe boodschappen en een
rijkdom aan innerlijke rust en sereniteit.
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Elke bestemming (Corvey, Brenkhausen, Marienmiinster en Schwalenberg)
biedt een speciale inhoudelijke focus die u mee kunt nemen, waarvan u op
uw weg profiteert.

Overal wacht u een vriendelijke gastvrijheid, zoals die vele eeuwen geleden
werd gecultiveerd - om lichaam en ziel te versterken.

Schwalenberg - levend water

Nieuwe wegen inslaan

Het uitgangspunt van de oecumenische bedevaart "Weg der Stille" is de
historische binnenstad van Schwalenberg met zijn kronkelende steegjes en
goed onderhouden vakwerkhuizen. De idyllische oude stad nestelt zich als een
zwaluwnest op de kasteelheuvel, op wiens uitloper het kasteel tronend staat, van
ver zichtbaar.

Het pad leidt u eerst in een lus langs het water van de stad Schwalenberg. Over
een afstand van 2,2 km voorziet de open gracht de stad van vitaal water - een
grote uitdaging voor de tijd van zijn ontstaan, aangezien het hoogteverschil van
de Magdalenener bron tot aan de rand van de stad slechts 10 meter bedraagt.
Van daaruit "valt" het water nog eens 10 meter tot het uitmondt in de Volkwin-
fontein in de oude stad op het marktplein. De inscriptie van de fontein vertelt de
legende van de oorsprong van het stadswater. Als men het verloop van de gracht
in de richting van de stroming volgt, scheppen de topografie van de burchtheuvel
en de lage stromingsgraad de optische illusie dat het water in Schwalenberg
bergopwaarts stroomt.

Voordat u nu "op weg gaat naar nieuwe wegen", moet u in de Evangelisch
Gereformeerde Kerk in Schwalenberg in de stemming komen voor de
pelgrimsweg die voor u ligt. De oorsprong van de kerk is waarschijnlijk terug
te voeren op het voormalige cisterciénzerklooster in Burghagen. Dit werd met
de opkomst van de stad verplaatst naar de "eenzaamheid" in Falkenhagen. In
het interieur van de kerk is het Emmais-paneelschilderij in het koor (ca. 1670)
een van de belangrijkste schilderijen uit deze periode in Westfalen. Het schilderij,
geschilderd in olieverf op hout, toont de opgestane Christus met de twee discipelen
op weg naar Emmaus. Net als in dit verhaal (Lucas 24, 13-55) gaat de "Weg van de
Stilte" niet alleen over het uiterlijke reizen van een pad - het gaat tegelijkertijd en
vooral over een innerlijk proces.

Door het Schwalenberger Woud, een natuurreservaat van Europees belang, leidt
de weg u langs Oldenburg, de voormalige voorouderlijke zetel van de graven
van Schwalenberg. Het kasteelcomplex is rond 1100 gebouwd. Slechts een paar
honderd meter verderop, in 1128, stichtten graaf Widukind | van Schwalenberg en
zijn vrouw Luchtrudis, née von Itter, het benedictijnenklooster van Marienmunster.

Abdij van Marienmiinster - Zuivere klankenLuisteren naar de stilte

Adres:
37696 Marienmunster

Auteur:
Katja Krajewski

Organisation:

Kulturland Kreis Hoxter, c/o GfW im Kreis
Hoxter mbH
http://www.kulturland.org/
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De benedictijnenabdij van Marienmiinster, gesticht in 1128, is al jaren een
trekpleister voor vele bezoekers. Het barokke kloostercomplex met de abdijkerk in
het centrum (tegenwoordig: katholieke parochiekerk) is een plaats van bijzondere
ontmoetingen: naast de religieuze betekenis als bedevaartsoord in alle rust en
afzondering is er een divers muziekaanbod ontstaan in de vorm van concerten
met geselecteerde kunstenaars. Ver weg van het lawaai van de grote steden,
uitgerust met het historische Johann-Patroclus-Méller-orgel in unieke akoestische
omstandigheden, is de abdij Marienmunster ook buiten de regio bekend.

Uitgangspunt:
Marktstral3e, 32816 Schwalenberg

Doel:
Abtei Marienmunster, 37696 Marienmunster

Routebeschrijving:
Het pad is in beide richtingen gemarkeerd met het logo "Weg der Stille".

Benaderen:

Vanuit Detmold op de B 239 richting Steinheim, verder op de L 886 richting
Schieder. In Schieder volgt u de L 886 richting Schwalenberg. De parkeerplaats is
aan de rechterkant.

Park:
Parkeerplaats an der L 886 (Mengersenstr., 32816 Schwalenberg)

Openbaar vervoer:

Weet altijd wat er gebeurt: Het smart number voor bus en trein in NRW 01803
504030 (dienstregelingsinformatie voor 0,09 € / min. van het Duitse vaste
netwerk, mobiele telefoons max. 0,42 € / min.)
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