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Oecumenisch-Bijbelse Wijnroute Höxter-Corvey

Themawandelroute

Katja Krajewski, Kulturland Kreis Höxter, c/o GfW im Kreis Höxter mbH

Tour data:


makkelijk
Moeilijkheid


2,3 km
Afstand


1 h 9 min

Duur


102 m
Hoogte


98 m

Höhenmeter
absteigend


181 m

Hoogste punt


99 m

Laagste punt

Aanbevolen seizoenen:

JAN FEB MRZ APR MAI JUN

JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

Op de historische Corveyer-wijngaard verbindt de oecumenisch-bijbelse
wijnroute de thema's wijn en de Bijbel op 7 boekstations langs 2,3 km. Naast
de prachtige wijngaardkapel is er meer informatie over de wijngeschiedenis
van Corvey tot aan de huidige wijngaard met zijn 99 wijnstokken. Korte route
met een lichte stijging.

Het eerste bijbelse wijnpad buiten de bekende wijnbouwgebieden in Duitsland
combineert natuur, geschiedenis en spiritualiteit. Voor gasten en wandelaars
biedt dit de mogelijkheid om in de voetsporen te treden van de wijngeschiedenis
van Corvey. Cultuurhistorie en natuur kunnen op een unieke manier worden
gecombineerd met een bezoek aan historische plaatsen, het voormalige
benedictijnenklooster zelf, maar ook ter plaatse in de wijngaard.De ongeveer
drie kilometer lange rondwandeling begint bij een barokke schat, namelijk de
wijngaardkapel, het laatste stenen monument van de 17e eeuwse prinselijke
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wijngeschiedenis. De schat wordt vandaag de dag gebruikt voor interkerkelijke
evenementen. Van daaruit loopt het pad door dichte bossen, weiden en
fruitplantages. Steeds weer wordt een charmant uitzicht op het kasteel van
Corvey geopend. Zeven bijbelse zenders bieden onderweg spirituele ervaringen.
Deze ankerpunten moedigen u aan om te pauzeren, een pauze in te lassen, het
dagelijkse leven achter u te laten en meer te weten te komen.
Aan elk van de eiken stèles is een open boek gehecht, waarin de wandelaar aan de
ene kant wordt geïnformeerd over het belang van de keizerlijke abdij van Corvey
in de Middeleeuwen en haar wijngeschiedenis, en aan de andere kant zijn er
bijbelteksten. In meer dan 400 passages wordt de drank in de Bijbel genoemd.
De benedictijnen behoorden in de Middeleeuwen tot de grootste eigenaars van
wijngaarden, zoals de voormalige keizerlijke abdij van Corvey duidelijk laat zien.
Wie het centrum van de cirkelvormige route, de kleine wijngaard met de nieuwe
wijnstokken, bereikt, leert dat daar nu ook een oude druif groeit. Karel de Grote
bracht ooit de witte Orléans mee uit Frankrijk en de druif werd al snel een van
de meest populaire wijnstokken in de Middeleeuwen. Sinds het begin van de 20e
eeuw wordt Orléans als uitgestorven beschouwd, totdat vindingrijke wijnbouwers
uit de Rheingau de wijn herontdekten en deze op oude terrassen verbouwden.
Maar de wijnstokken groeien ook goed op de Räuschenberg.

Uitgangspunt:
Parkeren onder de wijnkapel/B64

Doel:
Parkeren onder de wijnkapel/B64

Routebeschrijving:
Het verloop van de cirkelvormige route lijkt op een lasso. De weg erheen en
terug is voor een groot deel identiek. Vanaf de parkeerplaats gaat het iets
omhoog naar de oude wijnkapel. Hier is het de moeite waard om een kijkje te
nemen door de deur naar het barokke juweel. Verder naar boven volgt het pad
een oude rij kastanjebomen op een bospad en maakt dan een bocht naar links
langs het natuurgebied. Op de hellingen hierboven zijn oude overblijfselen te
zien van muren uit de tijd dat de wijngaarden op terrassen stonden. Het pad
volgt een nieuw aangelegd pad dat met gras is ingezaaid en bergafwaarts gaat
tot u het bos verlaat en de nieuwe wijngaard bereikt. Rondom de wijngaard
leidt het pad in oostelijke richting langs de rand van het bos naar een uitkijkpost
met een bankje onder een eik. Vanaf hier volgt het pad een kleine trap van
houten planken en gaat dan verder over een graspad tot het weer bij een
oude kersenboom op het pad naar buiten komt. Vanaf hier volgt het pad de rij
kastanjebomen terug naar het beginpunt.

Veiligheid:
Stevige schoenen worden aanbevolen.

Tip van de auteur:
Neem een kleine snack mee en misschien een fles wijn en geniet van het weidse
uitzicht op de Wezer-vallei onder de eik!

Benaderen:

Organisation:
Kulturland Kreis Höxter, c/o GfW im Kreis
Höxter mbH
http://www.kulturland.org/
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B64/83 vanuit richting Holzminden/Höxter. De parkeergarage bevindt
zich ongeveer tegenover het bedrijf Wentus in Höxter aan de voet van de
Räuschenberg.

Park:
Parkeren onder de wijnkapel/B64
GPS-coördinaten:

51° 47'33.6''N

9° 23'46.0''E

Verdere informatie / links:
http://www.hvv-hoexter.de/oekumenisch-biblische-weinpfad/
www.corveyer-weinhaus.de

www.schloss-corvey.de
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